
Lieve vriend, vriendin,

Onze vriendschap betekent veel voor mij. 
Ik voel me gezegend met jou! Zullen we dat eens vieren? 

Met Pinksteren, 19 mei, organiseren de Dominicus in Amsterdam 
en de Doopsgezinde kerk van Den Ilp een Vriendendienst en een 
vriendenwandeling. Om 11.00u is de viering in de Dominicus, waarin 
het over vriendschap gaat. We kunnen ons, als we willen, laten zegenen 
door de pastores en de samen zingende kerk. 

Na de koffie maken we dan een wandeling van de grote Dominicuskerk 
in hartje Amsterdam naar het doopsgezinde schuilkerkje op de rand van 
Den Ilp-Landsmeer, gelegen in een prachtig natuurgebied ten noorden 
van Amsterdam. We krijgen een routebeschrijving mee. De wandeling 
is ongeveer acht kilometer. 

In het kerkje in Den Ilp kunnen we uitrusten en elkaar bedanken. Daarna 
nemen we de bus terug naar Amsterdam Centraal. 

Als je de wandeling wat veel vindt, kunnen we ook naar de viering gaan 
en daarna samen lunchen in de stad. We zouden daarna ook om 15.30u 
naar een concert in de Dominicus kunnen gaan, Zeg maar ja tegen het 
leven, met liedjes van Harry Bannink, gezongen door Jelle Leistra en 
begeleid door Arjan van Baest en hun band. 

Heb je tijd en zin om mee te gaan?
Zal ik ons opgeven?

Hartelijke groet!


