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We beginnen deze eerste Dominicuskrant in 2025 met een In Memoriam aan 
Henk Hillenaar, die op 29 december 2024 overleed. Germain Creyghton eert 
deze Dominicus-voorganger op erudiete en indrukwekkende wijze. Hij typeert 
Henk als volgt: “Henk was de laatste jaren onze nestor. Hij had vanaf het begin 
de geschiedenis van de Dominicus meegemaakt, als een geleidelijke, onvermij-
delijke exodus uit de rooms-katholieke kerk, die zich eerst leek te openen, 
maar uiteindelijk geen ruimte bood voor vrijzinnigheid. Hieraan ontleende hij 
een zeker gezag. Allereerst om de koers te kunnen bewaken waarin afscheid 
was genomen van een dogmatisch of vergeestelijkt geloof.”  
 
Karin Kasdorp spreekt met Michaël van der Meer. Hij is onderwijzer in hart en 
nieren en  begeleidt al jaren de 10+ groep. Hij werkt graag met kinderen en 
geeft les op de universiteit en hogeschool. Met de uitspraak: “Maar geen kerk is 
me zo vertrouwd en gevarieerd als de Dominicus”, besluit hij het mooie inter-
view. 
 
Berry Vorstenbosch schreef het essay: ‘De eenzaamheidskunstenaar’. Het gaat 
over allerlei soorten van eenzaamheid. Via zijn eenzame oma komt hij uit bij de 
Franse schrijver en eerste dandy uit de geschiedenis, Charles Baudelaire, de 
Duitse schrijver Franz Kafka en de Amerikaanse singer-songwriter Don 
McLean.  
 
Verder uiteraard de gebruikelijke rubrieken en zeer diverse informatie over 
o.a. een Ecotage ceremonie, Tent of Nations, subsidie voor onderhoud aan de 
pastorie en de volgende serie toespraken over ‘Vlees. De ontdekking van het 
lichaam’. 
 
Het december/januarinummer verscheen geheel in kleur. De redactie heeft 
hier jarenlang voor geijverd en was zeer enthousiast. Wij hopen en denken, u 
als lezer met ons. Het heeft wel tot consequentie, dat de prijs van de losse num-
mers omhoog gaat. We vragen u met ingang van dit nummer 2 euro per Domi-
nicuskrant. Over de abonnementen wordt u nog geïnformeerd.  
 
De redactie wenst u weer veel leesplezier met dit kleurrijke nummer.  
 
Jaap Albronda 
 
 


